
Worüber ich mich heute freuen kann...
Beitrag von „Palim“ vom 3. November 2025 00:58

Ik was vanavend in een plattdütsch Theater un dat was gewaldig.
Over hunnnert Schauspölers, een beindruckende Kulisse met veel Oogenmark vör lüttje un
grotere Saken, veel Pläseer bi all, de mitmaakt hebt, un een Botschaft van Belang.
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